
 
 
Welkom, mededelingen 
Moment van stilte 
 
Aanvangslied: Lied 87: 1, 2, 3 en 4 
‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ 
 
Bemoediging: 
 vg : In de naam van de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest, 
 gem : amen. 
 vg : Onze hulp is in de naam van de 

Heer, 
 gem : die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   vg:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
   gem: en niet laat varen het werk van zijn 

handen. 
 
Drempelgebed : 
 vg : Heer, vergeef ons al wat wij 

verkeerd deden, 
 gem : en laat ons weer in vrede leven, 
 vg : amen. 
(we gaan zitten) 

 
 
Kyrie en Gloria 
 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor 
de nood van de wereld en zijn Naam prijzen, want 
zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Kyriëlied: 1003: 1, 2, 3, 4 en 5 
‘Stil is de straat’ 
 
 
allen: Here God ontferm u  

  
 
 
 
 

 
 
Gloria 
allen: Ere zij God in den hoge 

 
 
 
Groet  
vg:  De Heer zij met u 
gem.: en met uw geest 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 

Lezing uit het Eerste Testament:  
2 Koningen 6: 8-23 
 
Lied: 305: 1, 2 en 3 
‘Alle eer en alle glorie’ 
 
 
Evangelielezing (staande):  
Matteüs 5: 38-48 
 
afgesloten met:  

 
 
(we gaan zitten) 

 
Verkondiging 

 
Orgelspel 
 
Lied van geloof belijden (staande):                
Lied 341: 1, 2 en 3 
‘Wij geloven allen in één God’  
 
 
 
 
                                                                     z.o.z. 

           Zondag 14 juli 2024 

             Ontmoetingskerk 

        Morgendienst 10.00 uur  

   Viering met gezongen liturgie 

        Liturgische  kleur: groen  
              

         

 

  Voorganger: 

  drs. G. van Reeuwijk, Alkmaar 

  Welkom: Bas Batelaan 

  Lector: Noor van der Ploeg  

  Orgel/vleugel: Sjaak Warnaar 

 



 
Aandacht voor de collecten: 
1e collecte: Noodhulp voor kinderen in   
Gaza en Israël 
2e collecte: voor Emmaüs 
busjes: voor vluchtelingenkinderen in Bodegraven 
Geven kan bij de uitgang, QR code, via  
pge.nu of via de Emmaüsapp 
 
 
Gebeden 

 
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader, afgesloten 
met de gezongen doxologie:  

 
 
Slotlied: 686: 1, 2 en 3 
‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt’ 

 
 
Heenzending en zegen: 
vg: Gaat heen in de vrede van de HEER 
gem: God zij eeuwig dank! 
 
 
Zegen, met gezongen Amen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst koffie, thee, limonade  
en  elkaar ontmoeten in de Ontmoetingsruimte 

 
 

 
 
 


